
	

	

Jaaroverzicht	2020	

Wat	een	jaar!	Een	jaar	waarin	ontzettend	veel	gebeurde!	Leuke	dingen	maar	ook	minder	leuke	
ervaringen.	

We	startten	2020	als	vanouds	met	een	leuke	vrijwilligersavond.	Een	gezellig	samenzijn	waarbij	
medewerkers	van	de	ochtend-	en	middagploeg	elkaar	ontmoetten.	Een	van	de	laatste	keren	dat	we	
samen	waren.	Kort	daarna	kwam	het	Coronavirus	opzetten	dat	een	totaal	ander	beleid,	structuur	en	
omgang		met	elkaar	vereiste.		Voor	sommigen	van	ons	was	het	risico	te	groot	om	nog	op	de	
werkvloer	te	komen.	Een	andere	manier	van	pakketten	samenstellen,	uitdelen	en	hygiëne	werden	
ingevoerd.	Al	gauw	had	ieder	zijn	eigen	“werkplek”	gevonden	en	het	dragen	van	mondkapjes	is	een	
vanzelfsprekendheid	geworden.			

De	omgang	met	cliënten	is	stukken	minder.	Het	maken	van	een	praatje	is	zeer	lastig.	Er	wordt	
verwacht	dat	cliënten	zo	snel	mogelijk	weer	buiten	zijn	om	zo	min	mogelijk	mensen	zo	kort	mogelijk	
in	het	gebouw	te	hebben.	Heel	jammer,	voor	cliënt	en	medewerker.	We	hopen	dat	we	snel	weer	de	
vertrouwde	omgangsvormen	op	kunnen	vatten!	Wij	missen	het	contact	en	horen	ook	van	de	cliënten	
dat	ze	dat	missen	maar	blij	zijn	dat	ze	nog	wel	een	pakket	kunnen	ophalen.	

Het	aantal	gezinnen	is	in	2020	gestegen	van	78	naar	100.	(	310	personen).	4807	pakketten	werden	er	
verstrekt.	De	grootte	van	de	pakketten	schommelde	,	maar	is	altijd	nog	boven	het	gemiddelde	van	
Nederland	geweest.	

	

 



	

Halverwege	het	jaar	was	de	voorraad	dusdanig	geslonken	dat	we	een	inzameling	bij	3	AH-filialen	
gehouden	hebben.	De	jaarlijkse	inzameling	in	november	bij	de	Plus-supermarkt	heeft	onze	voorraad	
opnieuw	aangevuld.	Steeds	vaker	ook	worden	er	op	de	donderdagochtend	tassen	boodschappen	af	
gegeven!	Mede	dankzij	de	inzameling	op	scholen,	(helaas	vroegtijdig	afgebroken	door	sluiting),	
inzameling	in	kerken,	de	vele	kerstpakketten	en	particuliere	giften	is	ons	magazijn	weer	goed	gevuld.		
Het	magazijn	is	nagenoeg	helemaal	op	de	schop	gegaan.	Veel	staat	nu	in	kratjes	gestapeld	en	op	
hondjes.	De	Rabo-club	support	maakt	het	ons	mogelijk	om	een	elektrische	stapelaar	aan	te	schaffen.	
Dit	om	de	ruggen	te	sparen	en	veiliger	te	kunnen	werken.	

Peren,	appels,	noten,	eieren	en		pompoenen	werden	gebracht.	Een	verkoop	van	aardappelen	
waarvan	een	gedeelte	van	de		opbrengst	voor	de	voedselbank	was	bezorgde	ons	niet	alleen	een	leuk	
bedrag	maar	ook	aardappelen.	De	tuin	levert	in	de	wintermaanden	niets	op	en	omdat	er	giften	zijn,	
speciaal	voor	voedsel	bedoeld,	kunnen	we	daarvan	groenten,	fruit	en	soms	vis	en	vlees	kopen.		We	
proberen	een	zo	gezond	mogelijk	pakket	mee	te	geven,	daarbij	rekening	houdend	met	de	schijf	van	
vijf.	

Een	afdeling	van	de	politie	heeft	voor	de	Kerst	voor	alle	gezinnen	een	complete	maaltijd	verzorgd.	
Alle	ingrediënten	en	recepten	zaten	in	het	pakket	alsook	een	cadeautje	voor	de	kinderen.	Daarnaast	
droegen	ook	grote	voedselketens	hun	steentje	bij.	Met	Sint	zijn	de	kinderen	ook	zeer	goed	bedacht	
door	Veldhovenaren	die	meeleven	met	hen	die	het	niet	breed	hebben.			

De	jarige	kinderen	van	de	voedselbank	worden	overigens	ook	niet	vergeten!	Een	“goede	Fay”	maakt	
voor	alle	jarigen	een	leuke	traktatie.	Persoonlijke		kleurplaten	worden	door	iemand	gemaakt	en	niet	
als	laatste	krijgen	ze	een	cadeaubon	van	de	speelgoed-	of	boekenwinkel.	Geschonken	door	de	
diaconie	van	een	kerk.	We	kunnen	de	gezichtjes	niet	altijd	zien	maar	horen	dat	dat	grote	
verrassingen	zijn.	Ook	het	jarige-job-pakket	verhoogt	de	feestvreugde.		

De	landelijke	vergaderingen	verliepen	via	Zoom.	Het	landelijk	bestuur	heeft	héél	hard	gewerkt	om	de	
crisis	het	hoofd	te	bieden	dmv,	ondersteuning,	verstrekken	van	middelen	en,	daar	waar	nodig,	hulp	
te	bieden.	De	clustervergaderingen	gingen	dit	jaar	niet	door.	Het	contact	bleef	via	app	en	mail.	Onze	
eigen	“vergaderingen”	vonden	elke	donderdag	plaats.	Ter	plekke	werd	geregeld,	veranderd,	
ingegrepen	en	geëvalueerd.				

Er	is	overleg	met	onze	medehuurders	en	de	gemeente	over	de	herindeling	van	het	gebouw.	
Volksuniversiteit	De	Parasol	is	gestopt	en	een	gedeelte	van	het	gebouw	zal	aan	anderen	verhuurd	
gaan	worden.	Het	is	nog	niet	duidelijk	hoe	dat	er	uit	gaat	zien	maar	wij	hebben	er	vertrouwen	in	dat	
dat	voor	de	voedselbank	niet	minder	ruimte	betekent.	

Het	was	een	bijzonder	jaar	en	we	hopen	dat	het	snel	weer	“normaal”	zal	worden,	zodat	we	weer	
zonder	angst	of	reserve	met	elkaar	om	kunnen	gaan!	

		

	

	

	


